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Trots en Troost

middeleeuwse getijdenboeken en hun lezers
Geleid tentoonstellingsbezoek
op dinsdag 23 en 30 september 2025

Kleine boekjes vol vurige smeekbedes en
adembenemende miniaturen: getijdenboeken waren voor
middeleeuwers kostbaarder dan juwelen. Ze waren een
krachtig instrument om onheil en ziekte te bezweren en
om een gunstig lot in het hiernamaals voor te bereiden.
Vandaag bieden ze ons een intieme blik in de wensen en
angsten van onze voorouders.

Maar er is meer. Want waarom lieten invloedrijke dames
en heren zich met een getijdenboek portretteren door
meesters als Petrus Christus of Hans Memling? Wat
onthulde dit over hun identiteit, status en ambities? Deze
collectiepresentatie nodigt je uit om verder te kijken dan

“a
Middeleeuwse
getijdenboeken ) . o
en hun lezers - het schitterende bladgoud en de levendige miniaturen.

Laat je meevoeren in een wereld van hoop, intenties en
imago en ontdek de diepere betekenis van deze middeleeuwse bestsellers tijdens de rondleiding
door curator Evelien Hauwaerts.

Wanneer? Dinsdag 23 en 30 september om 14 uur.
Waar? Onthaal Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Toegang: 10 € - Davidsleden 7 € + toegangsticket ticket ter plaatse aankopen.

(toegang voor Bruggelingen of museumpas gratis).

Inschrijving: Uiterlijk tot 16 september: eerst reserveren via e-mail
dfinbrugge@gmail.com met onderwerp ‘Trots en Troost + voorkeurdatum
en pas na bevestiging overschrijven op rekening BE50 7370 6870 2618
van het Davidsfonds in ‘t Brugsche met mededeling ‘Trots en Troost'.
Beperkt tot 15 deelnemers per rondleiding.

’

Info: Doenja Van Belleghem, telefoonnummer 0474 95 13 30

https://dfinbrugge.davidsfonds.be
dfinbrugge@gmail.com
IBAN BES50 7370 6870 2618
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