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'Niet in onze naam. Oproep tot christelijk verzet tegen 
populisme en antidemocratie'  
Lezing door Mark Van de Voorde  
op dinsdag 17 maart 2026 om 20.00 uur 

 

 

Waarom zwaaien de populisten met de vlag van het christendom? Waarom moet de Kerk zich 
verzetten tegen de recuperatie van haar geloof? Waarom is het onze christelijke plicht om de 
democratie te beschermen? Die drie vragen staan centraal in 'Niet in onze naam'. 

 
 Mark Van de Voorde toont waarom het bizar is dat in een 
geseculariseerde wereld politici kunnen scoren door te beweren dat ze de 
christelijke beschaving willen beschermen. Populisten beroepen zich op 
het geloof voor een politiek programma dat in tegenspraak is met de 
christelijke boodschap. Hij houdt een scherp pleidooi voor kerkelijk verzet 
tegen dat misbruik. 
Dat verzet moet volgens hem samengaan met de verdediging van de 
democratie die autoritaire leiders willen afbreken. Die conclusie is 
uitgewerkt in een verrassende analyse van de band tussen christendom en 
democratie. 
 
 

Bruggeling Mark Van de Voorde (1947) was woordvoerder van het bisdom Brugge (1970-1987), 
hoofdredacteur van Kerk & Leven (1987-2004) en adviseur van verschillende politici van cd&v 
(2004-2011). Zijn essay is verschenen op 15 september 2025 bij Otheo Books. 
 

 

 
 

Wanneer:  Dinsdag 17 maart 2026 om 20.00 uur 

 
Waar:   Centrum d' Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge  

➔Parking naast de kerk of op de randparking 

➔Met De Lijn rechtstreeks vanaf Brugge Station met bus 6 of 20 
 
Toegang:  Standaard € 15; Davidsfondsleden € 10  
 
Inschrijving:  Onnodig om vooraf in te schrijven 
 
 Info:     Doenja Van Belleghem, 0474 95 13 30 
 


